
 

 
19 december: 
kerstviering, alle 
leerlingen om 12 uur 
vrij. ’s Avonds 
kerstdiner 
 
20 december: 
studiedag groep 1 en 2 
 
23 december t/m 3 
januari: kerstvakantie 
 
10 januari: start 
creamiddagen gr 4 t/m 
8 
 
13 januari: start thema 
3: vertel maar 
 
13 t/m 16 januari: 
voorlopig 
adviesgesprekken gr 8 
 
17 januari: studiedag gr 
1 en 2 

 

 Ondertussen op de Joris 
 
Wat was het een fijn feest! Gelukkig was alles goed gekomen met Sint en 
de pakjes en bezocht Sinterklaas onze school. Hartelijk dank aan de 
ouders die er weer voor gezorgd hebben dat alles goed verlopen en 

 
opgeruimd is. 
 
Komende week wordt de school alweer in kerstsferen omgetoverd, als u 
hierbij wilt helpen dan bent u maandagavond van harte welkom! 
 
Groep 7 en 8 zijn naar het van Gogh museum geweest, de ouderraad 
organiseert en betaalt dit voor de leerlingen, daar zijn we heel blij mee. 
Het was een mooi en informatief bezoek, verderop leest u de ervaringen 
van een paar leerlingen. 
 
 

Bezoek College van Bestuur 
 
Vorige week kwamen onze bestuurders een middag meedraaien op onze 
school. Zij zijn hartelijk ontvangen door twee leerlingen van groep 8 die 
een mooie rondleiding gaven. Ook hebben zij bij verschillende klassen 
meegekeken in verschillende lessen en met ouders gesproken. Fijn 
Sabine en Rania dat jullie dit wilden doen! 
Vanuit de MR heeft Sabine  met het bestuur gesproken over de 
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veranderende rol van het Samenwerkingsverband en de zorg en over 
financiën en taakbeleid. 
Uiteraard stond er ook een gesprek met het team op het programma. 
 
Van beide kanten is het als een fijn en waardevol bezoek ervaren. Het 
bestuur vond het fijn om te zien hoe trots leerlingen, ouders en team op 
hun school zijn. De kwaliteit van de lessen en resultaten zijn goed en de 
wil om dit constant kwaliteit te willen leveren was goed zichtbaar, naast 
een hele fijne en open sfeer. 
 
De bestuurders zijn elke donderdag op een andere school van AnnoNU te 
vinden. Zo houden zij zicht op de kwaliteit, zorgen voor openheid en een 
goede verbinding. 
 

Afscheid nemen bij de gymzaal 
 
Als uw kind ’s ochtends start bij de gym, wilt u dan bij het hek dat toegang geeft 
tot het plein bij de Michaelschool afscheid nemen? 
Er lopen nu ouders mee tot de deur en dit is niet de afspraak met de 
Michaelschool. 
 

 

Bezoek van Gogh museum 
 
 

Vincent van Gogh museum groep 7.  

  

Noor:  
We kregen aan het begin een rondleiding. Daarna legde de gids allemaal 
spullen op de grond. Daarna vroeg de gids onze namen. Als we die zeiden 
dan mochten we iets uitkiezen en daar een vraag over stelen. Toen 
gingen we veder het museum in. Toen zagen we mooie schilderijen zoals 
het zelfportret, de zonnebloemen, de aardappeleters en nog veel meer. 
Daarna werd het tijd voor de creatieve opdracht. In die opdracht kregen 
we een bamboepen en een kroontjespen. Eerst gingen we oefenen. Toen 
we geoefend hadden gingen we echt aan de slag. Daarna verzamelde we 
en gingen we terug naar de bus. Het was heel leuk.  
  

 

 



 

Evi:  
We gingen met de bus naar het museum, dat was een chaos. We 
begonnen met een rondleiding door het museum (in aparte groepjes). 
Tijdens de rondleiding zagen we verschillende schilderijen zoals: De 
aardappeleters, Korenveld met kraaien, De zonnebloemen en de 
sterrennacht. We kregen veel te weten over Vincent van Gogh.  Daarna 
was het tijd voor een creatieve opdracht. We moesten eerst proberen 
met de bamboepen en een kroontjespen. We moesten in van Gogh stijl 
proberen een schilderij te maken. Het was niet makkelijk om te maken. 
Daarna gingen we met de bus terug naar school. Op school gingen we 
naar buiten daarna gingen we weer naar binnen nog een kwartiertje en 
dan gingen we naar huis. Het was leuk.  
 

Sinterklaasnieuws  
  

  

Meester Peter bleef maar vragen of de kinderen ook voor hem 
pepernoten wilden bakken en hij had geluk. Fabio en Hugo uit groep 1/2B 
hebben hem een schaaltje zelfgebakken pepernoten gebracht, met een 
letter P en een drolletje. Meester Peter heeft het met smaak opgegeten.   
  

 
 



 

Muzikale voorstelling  
  

Donderdagochtend 21 november hadden we een muzikale voorstelling 
van Tijl Damen. We keken samen met de kinderen van de Vlindervallei. 
We hebben heel veel Sinterklaasliedjes gezongen en sommige kinderen 
mochten zelfs met een instrument meedoen.   
  

   



 

 


